2013: Een nieuwe koning

Nieuwe koningen
en keizers
worden geboren, getroond,
regeren, treden af of sterven
raken opeenvolgend in vergetelheid.

Eén koning niet!
Werd geboren, stierf
en
blijft voortleven
als enig koning.

Een onvergankelijke koning
geboren in eenvoud
gestorven in eenvoud
voor onze wisbare fouten.

Een koning als vriend
een vriend als koning
.die ons door en door kent

" en toch van ons houdt.

Die wil ik volgen
en gedenken
elk jaar weer
als nieuwgeboren en eeuwig koning.

Jezus Christus
geboren
in stro gelegd
bespot en gestorven
voor mij.
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